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Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen 

     _____________________________________________________________________________ 

 
Zondag 15 september 2024 

 
Voorganger  : Trijnie Korver 

Lector   : Cobie Koetsier 

Organist  : Johan de Vries 

Collectedoel  : Kerk in Actie 

Liederen  : Lied: 276  Lied 978: 1, 3, 4  Lied: 187  Lied 139: 1, 2, 14  Lied 150a: 1 – 4  Lied: 1, 2, 3  

Lezingen  : Lezing: Psalm 1  Lezing: Mattheüs 21: 10 – 17  

 

Collectedoel Diaconie 

 

Op adem komen in jeugddorp De Glind 

 

De Glind is een gewoon, klein en groen dorp, vlakbij Amersfoort, met zo’n 650 

inwoners. Bijzonder aan het dorp is dat er al bijna een eeuw uithuisgeplaatste 

kinderen worden opgevangen in gezinsverband. Op dit moment zijn er 24 

gezinshuizen.  

In De Glind en in de regio werken ze samen met gezinshuispartners en partners 

op het gebied van vrije tijd, leren-werken en hulpverlening. Door deze manier van 

samenwerken bieden ze maatwerk aan kinderen en jongeren die niet meer thuis 

kunnen wonen. In De Glind bieden ze een omgeving om op te groeien in een 

dorp waar je mee kunt doen; je hoort erbij. Mee doen kan met de vele activiteiten 

na school en in vakanties; maar ook door speciale activiteiten waarbij ze werken 

aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en 

judo of in de natuur. De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen op 

de juiste verzorging en opvoeding te geven. 

Helaas zijn er negatieve berichten verschenen over De Glind waarbij sommige 

kinderen minder veilig zijn geweest dan gewenst. Gelukkig heeft de meerderheid van de kinderen hebben een 

veilige en goede begeleiding gehad en een goede basis voor hun verdere leven. 

 

Het belangrijke werk van de Glind kunnen we ondersteunen door uw bijdrage te geven via de collecte of een 

bedrag over te maken op rekeningnummer:  

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas. 

Meer informatie kunt u vinden op de website: kerkinactie.nl 
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Pantropica  
 

Donderdag 5 september had de Activiteiten commissie een dag naar Pantropica in Luttelgeest georganiseerd. 

Wat hebben wij genoten van de bloemenpracht, de stokstaartjes, de schildpadden en de flamingo’s, ibissen,   

de heerlijke lunch en van elkaar. 

Met veel dank aan de leden van de Activiteiten commissie voor het organiseren van deze prachtige dag. 

Namens alle deelnemers, Trijnie Korver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Jarigen: 
 

De jarigen t/m 21 september leest u hieronder.  
 

Onze hartelijke felicitaties zijn voor: 
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Startzondag 2024 
 

Wat hadden we weer een mooie dienst en een gezellige maaltijd ter ere van de startzondag. Het begon al voor 

aanvang van de dienst naar aanleiding van een verzoek van onze Jantina om iets mee te nemen voor de 

maaltijd. Grappig om dan te zien hoe velen kwamen met schalen, zakjes, schotels, bakvormen, nou noem maar 

op. De verscheidenheid was erg groot. Het thema van de dienst was: “Het goede leven vieren en verbinden”. 

Onze Jantina ging voor, Johan Gootjes bespeelde de piano, Gerry was lectrice en Cobie zat aan de knoppen. We 

zongen liederen die door de gemeenteleden waren uitgekozen. En dan zie je daar ineens op het scherm staan 

de “Evergreen” Scheepje onder Jezus hoede. Ik denk dat we het zelfs zonder beeldscherm zó hadden kunnen 

zingen. De lezing was uit Handelingen 11:1-18, zoals gezegd een mooie dienst! Na afloop het verzoek om nog 

even te gaan zitten. Zoals we nu na vier jaar wel weten, is onze Jantina wel in voor een geintje. Haar assistente, 

Annika, ging rond met een mand gevuld met bolletjes wol. Het zou dus iets wolligs en iets lolligs worden. De 

opdracht was ‘gooi je bolletje naar iemand toe en ontvang er zelf ook weer één en herhaal dit’. Binnen een 

mum van tijd was het woord ‘verbinding’ uitgebeeld. Aris en ik hadden de grootste moeite om door de wirwar 

van draden te komen om op tijd bij de koffie te zijn. Ja niet alleen koffie, maar ook een heerlijke traktatie was 

erbij. Ida nam het koffie schenken van mij over, zodat ik alvast heel veel kon gaan snijden en op schotels leggen 

ter voorbereiding van de maaltijd. 

 

Na de koffie gingen we het startzondaglied 2024 zingen, a capella, want we zaten in de Ark. Maar omdat wij 

natuurlijk gewend zijn te zingen klonk het als het koor van nachtegalen. Ook dit lied was op een melodie die we 

lang niet hadden gezongen, namelijk ”Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”. Na de koffie was er een 

activiteit waar ik weinig van mee gekregen heb omdat mijn aandacht bij de afwasmachine was, zodat de 

koffiekopjes weer schoon in de kast konden en er weer plaats was voor nieuw serviesgoed. Jantina wierp zich op 

als ophaalster en draaien maar. Wat hebben we met de nieuwe keuken een aanwinst in huis gehaald! Vroeger 

moesten we alles met de hand afwassen en waren we veel langer bezig. 

 

En toen was het zover dat de magen gevuld konden worden en als vliegen die op de stroop afkomen ging 

iedereen zijn bordje vullen. Mijn moeder zei bij een maaltijd met ‘van alles wat’ altijd: “Het is toch donker waar 

het naar toe gaat”. Nou dat was hier ook van toepassing! Ik gunde me geen tijd om te gaan zitten maar mijn 

bordje deed niet onder voor de andere gevulde bordjes. Zout, zoet, zuur, een scone en een suikerboterham, 

een chocolaatje erbij en een kaasstengeltje, ook wat gemengd fruit erbij en natuurlijk ook een mandarijntje en 

niet te vergeten een stukje Franse kaas. Nou, zo kan ‘ie wel weer en je kan altijd voor een tweede ronde, wat 

velen ook deden. Iemand zei bij de tweede keer: “Oh, het is allemaal zo lekker”! Er werd goed gegeten en er is 

weinig overgebleven, uitgezonderd toastjes en crackers. 

 

Daarna werd het resultaat van de activiteit gepresenteerd. Het was een lied! Nou dat was een verrassing, per 

tafel was er een couplet gemaakt en ik was natuurlijk heel benieuwd of het ritmisch wat liep. Het was fantastisch! 

Een heerlijke melodie, 419 en terdege een geduchte concurrent van mijn startzondaglied! Een enig idee! Cobie 

is onze technische vrouw en alleen zij kan bij de pc van de kerk. Maar zij komt zaterdagmiddag pas thuis van 

een korte vakantie, dus de tekst van het lied komt in het volgende Thomasnieuws. 

 

Met z’n allen hebben we er een geweldige startzondag van gemaakt, Ida heeft er heel veel voor gedaan en zij 

mag best even genoemd worden. Geweldig toch om dit met een betrekkelijke kleine groep voor elkaar te 

krijgen. Heel fijn om hier op terug te kijken. 

 

Lieve groet, Joke 

 
Foto’s: zie volgende pagina 
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Startzondaglied 2024 

Melodie: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  

 

1) De klok die luidt, entree is vrij,    4) Dat rustpunt is er ied’re week,  

komt allen uitgerust en blij.       het zingen en een mooie preek.  

Vandaag is anders, kom er maar gauw in,     Je gaat op pad, gemotiveerd, gesterkt,  

de startdag van een nieuw begin.      dat uurtje samen heeft gewerkt!  

 

2) Vakantietijd is nu voorbij,    5) Ja iedereen is welkom hier  

het leven weer van alle dag.       Je voelt de warmte en plezier. 

Soms hectisch en ook meestal veel gejag     Veel aandacht, hulp en troost al voor elkaar,  

een rustpunt, iedere zondag!       dat geldt dus voor het hele jaar!  

 

3) Wat houdt die startdag precies in,   6) Dus nogmaals, niet alleen vandaag  

‘t is echt een dag naar ieders zin.      we zien je ied’re zondag graag.  

Een dienst vooraf, zo gaat het ja altijd,      Je kunt hier laten vreugde en een traan, 

maar daarna feest en een maaltijd.      vandaar dat wij naar startdag gaan!  

 

Joke van der Weyde 

 

 

Agenda: 

 
Do. 26 september  Geloven Samen      14:30 

 

Di. 1 oktober   Bezoekgroep      14:00 

 

Wo. 2 oktober   Vergadering Kerkenraad 

 

Vr. 16 oktober     Taakgroep eredienst     14:00 

 

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. 

 

 
 

 

Informatie dienst op 21 september 2024: 

 
Dienst:   Oecumenische dienst (Nibbixwoud) 
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Wanneer: Zaterdag 21 september 2024 
 
Hoe laat : 10.00 uur  
Waar  : Bonifaciuskerk, Kerkplein 9, Medemblik 
 
Entree is gratis maar aanmelden is noodzakelijk stuur hiervoor een e-mail naar:  
 meedoen@medemblik.nl 
 
Hoe laat : 14.00 uur  
Waar  : Johannes de Doperkerk, Zesstedenweg 160, Grootebroek 
 
Entree is gratis maar aanmelden is noodzakelijk kijk voor het aanmeldformulier op:   
 https://www.stedebroec.nl/actueel/alzheimer-requiem-op-wereld-alzheimer-dag/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de website PG Thomas: 

scan de QR – code! 

 

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183  
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 

mailto:meedoen@medemblik.nl
https://www.stedebroec.nl/actueel/alzheimer-requiem-op-wereld-alzheimer-dag/

